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Bankje in het park

Je komt uit een ufo stappen 
en je hebt net The Voice of 

Holland gewonnen!

Je bent een zwerver die enorm 
stinkt en honger heeft: je zou wel 

een koekje van de ander 
willen  hebben

Je hebt vroeger in het leger 
gezeten en je denkt nog steeds 

dat de vijand eraan komt.

Je komt net uit een attractie en 
bent nogal misselijk. Eerst geef je 
een hikje maar het wordt steeds 

erger: je begint te kokhalzen en je 
voelt je eten naar boven komen

Je hebt net je diploma gehaald 
op de kapperschool en kan 

niet wachten om te beginnen. 
Wacht even, daar zit iemand 

op een bankje: je eerste 
proefmodel

Je hebt een onbedwingbare 
tik: je tong valt de hele tijd uit 

je mond en je hebt het zelf niet 
eens door

Je denkt je oude liefde te 
herkennen in de ander en vliegt 

diegene om de hals.

Je bent een oude vrouw die 
denkt dat diegene die daar zit een 
bankovervaller is. Je roept het hele 

park bij elkaar en wilt de politie 
gaan bellen.

Je komt net van de dansacademie 
af en vindt alles mooi en leuk! 
Je ziet ineens iemand op het 

bankje zitten die eruit ziet alsof hij 
een lang gesprek wil houden en 
misschien wel met je wil dansen. 

Je hebt zo’n jeuk aan je voet. Je 
doet je sok uit en vraagt of de 
ander even willen helpen met 

krabben.

Je hebt een enorm accent 
maar probeert evengoed een 

goed gesprek te hebben met de 
ander. Waarom reageert hij nou 
bijna niet? Komt het misschien 
doordat je je gebit niet in hebt?

Je bent dierenliefhebber en  
doet elk dier na dat in je hoofd 
opkomt: een olifant, tijger of 
geit: het kan niet gek genoeg.


